
   

februari 2024 (Ver)zoekplaatje
Uit mijn archief diepte ik deze 
vierpasfoto uit 2017 op. We 
waren die dag in Den Bosch, dus 
ik vermoed dat deze uit de Sint-
Jan komt. Soms pik je dit soort 
details op, al weet je niet meer 
precies hoe en wat. Vermoede-
lijk een stukje koorbank. In al z’n 
eenvoud, iets wat je vaak ziet: 
ook nog een stukje extra versier-
ing in de vorm van de bladmo-
tieven bij de binnenpuntjes. Al 
met al dus best een aardig zoek-
plaatje…
In aansluiting hierop een “ver-
zoekplaatje”: 
U komt ook vast wel eens in een 

andere kerk – kijkt u dan eens om u heen of u dergelijke details ziet en maak een fo-
tootje. Ik houd me graag aanbevolen: 
Graag per e-mail in JPEG-formaat naar w_wattel@hetnet.nl.        Wim Wattel

Films met een Ziel - 
Woensdagmiddag 6 maart over openheid voor het onbekende
Shadowlands

De Engelse 
schrijver C.S. 
Lewis lijkt zijn 
leven helemaal 
onder controle 
te hebben en 
leidt als vrij-
gezel samen 
met zijn broer 
een ordelijk 
bestaan in 

het Oxford van de jaren vijftig. Hij is professor aan de universiteit, een gevierd schrijver 
en houdt overal in Engeland lezingen waarin hij spreekt over de grote thema’s van het 
leven. Zo weet hij o.a. dat het lijden zin heeft en dat we het nodig hebben om mens te 
worden. Het publiek hangt aan zijn lippen. Hij weet het allemaal mooi te verwoorden. 
Maar wanneer hij Joy Gresham ontmoet, wordt zijn rustige leventje doorkruist door het 
leven zelf en gaat hij kopje onder in datgene waar hij zo mooi over kan spreken.  
Theoloog Tjeu van den Berk raadt in zijn boek Mystagogie deze film aan voor de ouder 
wordende mens… Je moet beseffen dat je het niet redt door angstvallig het mooie vast te 
houden, je moet in beweging geraken, in je Morrisje stappen, je studeervertrekken durven 
achter te laten en proberen ‘just happy’ te zijn, wetend dat ergens het landschap zal op-
doemen. There! Het leven zit zo in elkaar dat je kindervisoenen op je oude dag nog volledig 
geïntegreerd kunnen worden op voorwaarde dat je in Shadowlands leeft.
Woensdagmiddag 6 maart. Vanaf 13.15 inloop met koffie of thee. De film begint 
stipt om half twee om voldoende tijd te hebben voor het nagesprek o.l.v. Elly van Kuijk.
Graag opgeven bij Joep de Valk j.devalk@telfort.nl of 0653 391524

Sint Jan, Den Bosch
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Kerkdiensten

4 februari 2024
Ds. Elly van Kuijk-Spaans

11 februari 2024
Ds. Marieke Fernhout

18 februari 2024
Ds. Aries van Meeteren

25 februari 2024
Ds. Pim Steenbergen

3 maart 2024		
Ds. Chris Vonck

10 maart 2024	
Ds. Wim van Goch

17 maart 2024
Ds. Kim Magnee

24 maart 2024	
Ds. André Meiresonne

28 maart 2024	
Ds. Elly van Kuijk-Spaans
(Witte Donderdag)

31 maart 2024	
Ds. Elly van Kuijk-Spaans

Bij de diensten

Zondag 4 februari 2024, 
ds. Elly van Kuijk-Spaans

Op deze eerste zondag in februari denken we over ‘goed doen’. 
Hoe doen we goed aan elkaar, en breder-goed aan onze schepping?
We laten ons inspireren door teksten, door een schilderij én door het ritueel 
van breken en delen.  
Elly van Kuijk-Spaans

Zondag 11 februari 2024
ds. Marieke Fernhout
Zondag 11 februari is dit jaar de laatste zondag van de zogenaamde Epifaniëntijd, de 
tijd waarin Jezus in de wereld ‘verschijnt’. Dat doet hij door het roepen van medemen-
sen, die zijn vrienden en discipelen zullen worden, dat doet hij door tekenen zoals ge-
nezingen. 
In de evangelielezing van deze zondag uit Marcus 1 horen we hoe Jezus iemand ‘met 
een huidziekte’ (in de oudere Bijbelvertalingen heette dat: melaatsheid) geneest. Dat 
Jezus daarin niet de eerste was, horen we in de eerste lezing uit 2 Koningen 5, waar de 
profeet Elisa de ‘vreemdeling’ Naäman geneest van zijn huidziekte.
Zulke genezingen – zijn dat nu wonderverhalen of wordt er nog iets ánders verteld? En 
dat het in beide verhalen over ziekten van de huid gaat: speelt daar ook nog iets anders 
bij mee?     Graag tot ziens op zondag 11 februari!
Met een hartelijke groet,
ds. Marieke Fernhout 

Zondag  18 februari 2024
ds. Aries van Meeteren
Hoop
Stichting SIRE heeft momenteel 
een campagne over lichtpuntjes. 
“Als de wereld weer eens duis-
ter voelt, houd je ogen dan goed 
open, vind je lichtpuntje en durft 
te hopen”. Aries van Meeteren 
vindt het een intrigerend spotje. 
Over hoop in bange dagen. Hoop 
die we goed kunnen gebruiken in 
de duistere achtbaan waarin we lij-
ken te zitten. Maar er is wel iets aan 
de hand met hoop. Van Meeteren zal het met ons hebben over de Griekse mythe van 
Pandora, een intrigerende tijdcapsule en een profetie van Jesaja.
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Zondag  3 maart 2024
ds. Chris Vonck
Reflectie
Er zijn wetenschappers en er zijn genieën en het is 
een zegen om in je leven een genie te mogen ont-
moeten. Er mee te spreken is mogelijk, maar om 
met hem of haar te reflecteren is iets gans anders. 
De Zweed E. Swedenborg (+1772) was zo’n genie. Hij was als wetenschapper (metal-
lurgie/mineralogie, geologie en scheikunde) in dienst van de Zweedse regering en be-
zocht in die hoedanigheid onze lage landen (Amsterdam, Breda, Willemstad, Antwer-
pen, Boom). Tijdens zijn leven verdiepte hij zich in het religieuze verschijnsel. Hij schreef 
enorm veel. Hierbij een citaat belangrijk voor de eredienst begin maart: “De mens houdt 
vanaf de geboorte van niets anders dan van zichzelf en de wereld, want niets anders 
verschijnt voor zijn ogen en daarom houdt niets anders zijn geest bezig. Deze liefde is 
lichamelijk-natuurlijk en kan men materiële liefde noemen. Als wij naar de tempel gaan 
– in België verkiezen bepaalde protestanten hun gemeenschap tempel te noemen –dan 
is dit in bepaalde context een afwijking van de natuurlijke toestand. De zuivere rede po-
neert deze hypothese tot er verwondering opdaagt en de mens plotseling spreekt van 
apotheose. Verwondering is kerst en knielen voor het jong geboren leven dat liefde 
is. Een liefde die wijst naar Pasen. ds. Chris Vonck

Zeeuwse Gesprekskring voor Vrijzinnig Gelovigen

Dinsdag 27 februari 2024
De heer Raymond Driessen(1943) heeft na HBS b in Winterswijk de opleiding architec-
tuur in Delft afgerond. 
Hij werkte bij een Nederlands bureau dat luchthavens ontwerpt over de gehele wereld. 
Zijn taak werd het ontwerpen van luchthavengebouwen in het Midden-Oosten, zuid-
oost Azië en na de omwenteling ook in Oost-Europa.
Luchthavens in het Midden-Oosten en Azië omvatten ontwerpen van allerlei gebouwen 
voor passagiersafhandeling, technische diensten, verkeerstorens etc., maar ook neder-
zettingen, ontvangstgebouwen voor lokale heersers. 
De titel van de lezing is: 
“Ervaringen met de culturele achtergronden bij het ontwerpen van gebouwen in 
diverse culturen.” 
Het ontwerpen van gebouwen in het Midden-Oosten en Azië is niet alleen een ont-
moeting met de traditionele architectuur, die nog steeds een belangrijke rol speelt. Het 
is ook een confrontatie met de grote verschillen in de culturele achtergronden van op-
drachtgevers. Deze verschillen bepalen niet alleen het ontwerp en aanpak van proble-
men, maar vooral de omgang met elkaar. In hoeverre speelt de lokale hiërarchie een rol? 
Waarop moet de nadruk gelegd worden bij de presentatie van een ontwerp? 
In de lezing wil ik enige ervaringen met u delen. 

We komen bij elkaar in Café Willem, Wijkcentrum Hof van Buren, Oranjelaan 17, Mid-
delburg.
Wij beginnen met een gezamenlijke lunch (die 14,95 euro kost) om 12 uur en daarna 
start de lezing om 13.00 uur tot ongeveer 14.00 uur.

Als u mee wilt lunchen wilt u dit dan opgeven bij Albert de Visser 
devisseraj@zeelandnet.nl
Uiterlijk op de vrijdag voor 10.30 uur voorafgaand aan de lezing.

Niet- leden zijn bij elke lezing welkom!
Kosten om een lezing bij te wonen zijn voor hen 7 euro. 
Wel graag vooraf aanmelden bij Albert de Visser 

Voor verdere informatie José Viveen secretaris 0641764221 jviveen@zeelandnet.nl 

Oproep voor 
dames/heren die 
hun medewerking 
willen verlenen 
voor verlenen aan 
de bloemendienst 
en de rijdienst 
voor kerkbezoe-
kers.

Voor de bloemendienst 
hebben we reserve-
mensen nodig die in 
kunnen springen als er 
iemand uitvalt bij het 
verzorgen van het zon-
dagse boeket op de 
avondmaalstafel.
Als het goed bevalt, kunt 
u voor het volgende jaar 
definitief meedoen, zo-
dat er wat meer ruimte 
ontstaat in het diensten-
rooster!

Een paar extra chauf-
feurs om mensen naar 
de kerk en weer terug 
naar huis te rijden zou 
ook heel fijn zijn. Eerst 
als reserve en, wie weet 
later, opgenomen in 
het dienstenrooster om 
deze taak eens in de zo-
veel tijd te doen.

U kunt zich aanmelden 
bij Maike van der Velde, 
telefoon: 0618535826, 
of per mail: 
niemai@zeelandnet.nl
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Terugblik op de Polar Express

Lieve mensen,
Let op jongen, er komen veel treinen langs in het leven… Het gaat erom of je besluit om 
in te stappen.
Ik herhaal…
De laatste woorden van onze kerstmusical, uitgesproken door Guy Verriest.
Er was geen weg meer terug toen Aron en ik het plan kregen om de Polar Express uit te 
voeren. Het idee, om iets wat werkelijk onmogelijk is, toch vorm te geven was een enorme 
uitdaging. De roze wolk nadien nog vele malen groter.
Wat was het een verrassing dat op kerstavond niet alleen de laatste spelers arriveerden 
maar ook de kerk voller en voller werd. Dat de magie, die zijn werk moest doen, dit ook 
deed! En we met elkaar een verhaal speelden wat in de woorden van Henk Soepenberg 
grandioos was.
Ik citeer uit zijn schrijven: “Nogmaals in één woord : grandioos, zoals te doen gebruikelijk, 
maar dan beter.

Eén ding: wat een enorm mooi decor, én de trein die de kerk binnenkwam,
én de coupé op het podium, én de simulatie van de rijdende trein, het
landschap dat voorbijtrok achter de raampjes, de rook, de stoomfluit en
niet te vergeten het oude orgel, dat de arrenslee voorstelde en de
rendieren door de lucht.”

Guy schreef hierover dat het balsem was voor zijn bedroefd gemoed, de eerste kerst zon-
der Karel was iets waar hij erg tegenop zag.
En hoe prachtig stond hij daar met zijn licht te schijnen!
Soms heb je dat weleens, dat er opeens zo’n fluisterstem klinkt in je hoofd die zegt: Kijk 
nou, zie het toch… hij staat nu voor je! Met Guy had ik zo’n moment, in mijn zoektocht naar 
een conducteur.
Pas als je erin gelooft kun je het zien… 

Mijn hoop was om na vijftien jaar de kinderen nog één keer bij elkaar te brengen en de 
kroon te zetten op alle kerstspelen. En wat was het dan ook leuk om te zien hoe ze als 
vanouds weer in hun rollen kropen en de sterren van de hemel speelden. Jelma en Hannah 
hebben uitvoerig bijgepraat en natuurlijk is er, als vanouds, weer veel gelachen om alles 
wat ‘op des Koorkerks gaat…,

Velen wil ik bedanken voor hun inzet en meedenken!
Alle spelers!! Waaronder mijn lieve nichten uit Utrecht, Elisabeth, Josephine en Louise Pel.
Joost Lievense (mam, zo sterk als een beer, aldus Aron) Joke Homan die een prachtige film-
registratie heeft gemaakt. Terug te zien met de volgende link: https://kerkdienstgemist.nl/
stations/2394/events/recording/170344260002394 
Gert Kooiman voor het op het juiste moment inzetten van de geluiden, spannend! En al 
het meedenken vooraf!
Martin van der Bent voor zijn zoektocht naar de juiste muziek en zijn inlevingsvermogen 
waardoor ook dit een betoverend onderdeel werd.
Maike en Gerda voor het uitdelen van de geschenken, Alie en Willy voor het uitdelen van 
de treinkaartjes. Nic voor de prachtige liturgie en Janny voor het ontwerp hiervan en alle 
uren waarin we de trein hebben gemaakt. Aleid en Henk voor het verzorgen van de borrel 
na afloop en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Marinus, als vanouds, de man bij de 
lamp, geregeld door Henk Soepenberg en Ritsaert voor de prachtige fotoreportage.
Tot slot een speciaal woord van dank aan Petra voor haar prachtige solo’s, Aleida voor het 
verzamelen van toch heel veel elven en de chocolademannen!

Kerst 2024?
In het dienstenrooster staat elk jaar kerstspel met een vraagteken.
Terecht. We kunnen niet in de toekomst kijken.  Maar als we erin blijven geloven dan zullen 
we zien wat op ons pad komt.
Mocht iemand een suggestie hebben, laat het mij weten!
Met een hartelijke rozewolkengroet,    Simone Ludikhuijze
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De Polar Express
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Taakgroep diaconaat 

DOEN
Het goede kan ieder doen binnen zijn of haar eigen mogelijkheden. 

Lunch met statushouders
Hoeveel gasten wij mogen ontvangen bij de eerstvolgende lunch met statushouders op 
4 februari 2024 is nog onbekend. Wij krijgen pas enkele dagen voor de lunch een indi-
catie van het aantal mensen dat denkt te gaan komen. In november hebben wij helaas 
veel mensen teleur moeten stellen, vanuit de noodopvang Vlissingen wilden wel 137 (!) 
mensen deelnemen. Teleurstellen is moeilijk, het zoeken naar oplossingen soms makke-
lijker. We hebben in overleg met COA aangeboden te kijken of in Vlissingen mogelijk ook 
iets op te zetten is en mensen van de Jacobskerk benaderd. Komende zondag zullen en-
kele mensen uit de Jacobskerk bij ons komen meelunchen en wie weet komt van het een 
het ander.  
Wilt u zelf 4 februari nog deelnemen en/of helpen? Laat het uiterlijk 31 januari weten (José 
0651070297 of josembaars@live.nl).

GEVEN
Collectes februari 2024

4 februari Impact
Rechtstreeks doneren aan projecten, betekent dat mensen in extreme armoede sneller 
en goedkoper geholpen worden. Mensen ter plekke hebben de beste oplossingen al voor 
ogen. IMPACT zoekt hen op en steunt hen drie jaar lang zodat zij de beste impact-ma-
kers in de regio kunnen worden. 95% van alle projectdonaties zo gaat rechtstreeks naar 
projecten in onder meer Kenia, Ghana, Tanzania en Kameroen.Zie voor meer informatie: 
https://impactdirect.eu/  Geef via de collecte, GiVT, de wijkkas of rechtstreeks: NL13 ABNA 
0105 5215 82 t.n.v. Stichting Impact direct.

11 februari algemene diaconale collecte
Samen met de Nieuwe Kerkgemeente vormen we de PGM. Deze collecte is bestemd voor 
de gezamenlijk afdracht voor diaconaat aan de PKN. 

18 februari Naomi
De instroom van asielzoekers in Griekenland vanuit Turkije is enorm. De Griekse over-
heid verleent asielzoekers wel asiel, maar er is geen enkele voorziening op het terrein van 
voedsel, opvang, werk, onderwijs en integratie. Naomi is een vluchtelingenorganisatie in 
Thessaloniki, Noord-Griekenland. 
die humanitaire hulp biedt aan vluchtelingen en ondersteuning van integratie in de 
samenleving. Naomi runt een textielworkshop waar vluchtelingen vaardigheden leren 
waardoor ze werk kunnen vinden in de groeiende Griekse textielindustrie. De spullen 
die ze in de workshop maken worden via hun website te koop aangeboden. Bovendien 
heeft Naomi ‘Casa Base’ opgezet, een safe space voor vrouwen en kinderen. Geloof en 
Samenleving (diaconie Remonstranten) is sinds enkele jaren donor van Naomi. Geef via 
de collecte, GiVT, of de wijkkas o.v.v. Naomi. Uw gift gaat via Geloof en Samenleving naar 
Griekenland. Zie voor meer informatie: www.naomi.gr

25 februari ZOA
ZOA geeft noodhulp aan slachtoffers van natuurrampen en gewapende conflicten, 
ongeacht wie ze zijn. Dus hun afkomst, etniciteit, godsdienst, gender en leeftijd doen er 
allemaal niet toe. De nood staat voorop en de mens staat centraal.  ZOA werkt wereldwijd 
in 15 landen met een team van zo’n duizend medewerkers. 
Zie voor meer informatie: https://www.zoa.nl 
Geef via de collecte, GiVT, de wijkkas of rechtstreeks NL87ABNA0105364371 t.n.v. ZOA

Taakgroep diaconaat

Beste mede 
Koorkerkers,

Via deze weg willen we 
jullie bedanken voor de 
hartelijke en het liefde-
volle medeleven tijdens 
de ziekte van Ad.

Een liefdevolle 
groet van ons,
Ad en Nellie de Goffau

Opbrengst collectes 
december 2023

3 december Straatkin-
deren Oeganda € 280,50

10 december Kinderen 
Myanmar € 305,06

17 december Hulp 
ongedocumenteerden 
€ 396,80

25 en 31 december 
Kinderen in de knel 
Oekraïne € 1008,28
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Aktie Kerkbalans 2024
In de afgelopen tijd is de uitnodiging tot financiële bijdrage aan de Koorkerk bij u in de 
bus gevallen of aan u aangereikt. In de prachtige folder ziet u waar de Koorkerk geld voor 

nodig heeft: gebouw met uitstraling, in-
spirerende diensten, grote muzikaliteit 
van organisten en koor, leuke en goede 
voorganger, vele kringen, maatschap-
pelijke betrokkenheid, onderlinge soli-
dariteit. Een geloofsgemeenschap om 
te koesteren en te behouden.
Om dit te betalen is uw bijdrage hard 
nodig. Ieder naar kunnen natuurlijk. Uit 
de blokjesgrafieken kunt u zien dat uw 
bijdrage zorgt voor het merendeel van 
de inkomsten. Ook is er rendement op 
het kerkelijk vermogen nodig en helpen 
de verhuur en de boekenmarkt. Maar 
onze persoonlijke bijdragen vormen het 
leeuwendeel.
Mag de Koorkerk weer een beroep op u 
doen? Als het even kan graag iets meer 
dan vorige jaren, omdat inflatie ook toe-
slaat bij onze kosten. Dank u wel!
Nota bene: Helaas zijn er moeilijkheden 
met de bankrekening van de RGMZ. Zij 
die naar die rekening hebben overge-

maakt, krijgen een melding dat de rekening niet actief is. Dat klopt. De rekening is door de 
UBO waakhond van de ING onlangs opgeheven.  Wij openen een nieuwe RGMZ rekening. 
Wilt u ons laten weten als u op de nieuwe rekening wilt storten? Wij houden u dan op de 
hoogte. Alternatief is de rekening van de Vereniging Koorkerk. 
Namens het kerkbestuur, Joep de Valk    Penningmeester

Vrijwillige bijdragen

Rendement 4%

Verhuur

Boekenmarkt

CollectenVrijwillige bijdragen

Rendement 4%

Verhuur

Boeken-
markt

Collecten

Pastoraat

Kerkgebouwen en 
installaties

Pastoraat 

Kerkgebouwen en installaties

Bankkosten en administratie

VVP en Remonstranten

Kerkdiensten

Cantorij

Orgelfonds

Publiciteit

Publi-
citeit

Bank-
kosten 
en admi-
nistratie

VVP en
Remon-
stranten

Kerk-
diensten

Can-
torij

Orgel-
fonds

Begrote inkomsten	 € 106.071

Begrote uitgaven	 € 115.476

‘Werkgroep Welkom’ inventarisatie van ideeën 
op maandag 26 februari om 14 u in de consistorie
Een twintigtal Koorkerkers hebben begin januari het AZC in Middelburg bezocht. Op de 
lunches voor AZC bewoners rezen er zo veel vragen - over de procedure, hoeveel mensen, 
hoelang duurt het en vele vragen meer - dat het hoog tijd was bij de bron geïnformeerd 

te worden. Het was een goed bezoek. Nu leeft de vraag bij heel wat 
Koorkerkers: kan ik iets voor vluchtelingen/statushouders doen, pas-
send bij mijn eigen kwaliteiten, tijdbe-schikbaarheid en ambities?
Omdat er vele verschillende mogelijkheden zijn om AZC bewoners 
te steunen, hebben José Baars, Marijke Kluijtmans en Joep de Valk 
bedacht de ‘Werkgroep Welkom’ op te richten. Een werkgroep die met 
elkaar ideeën inventariseert, elkaar steunt bij de realisatie daarvan en 
elkaar informeert. 
Over de naam ‘Werkgroep Welkom’: omdat bewoners van het AZC en 
gelieerde opvang-locaties medemensen zijn die zich willen ontwikke-
len tot Nederlanders, kiezen wij voor het woord ‘Welkom’. Dat is immers 

waarvoor we ons inzetten. Dat mensen zich bij ons welkom weten en gaan ervaren dat 
we hen verder willen helpen om het heft in eigen hand te nemen. Vooral daarom, maar 
ook zodat mensen in de Koorkerk zich welkom voelen om ideeën naar voren te brengen.  
Deze eerste bijeenkomst is vooral een open brainstorm voor mensen die mogelijkheden 
willen verkennen om ‘iets te doen’. We doen al lunches, we hebben huisvesting ge-
probeerd, en sommigen van ons geven taalles. Waar is behoefte aan, wat kan ikzelf doen 
en hoe werkt het? Samen hebben we meer ideeën en weten we meer. Welkom dus op 
deze brainstorm- en inventarisatiebijeenkomst van ‘Werkgroep Welkom’, maandag 26 
februari, 14 u in de Koorkerkconsistorie, Koorkerkplein 2.



C o l o f o n
Predikant:
ds. Elly van Kuijk-Spaans
06-55810187
predikant@koorkerk.nl
Vragen/mededelingen aan de 
kerkenraad: VVHM bestuur en 
RGMZ bestuur: 
Scriba: vacant
of tweede secretaris:  Esther 
Meulblok tel.: 0113-562531 of 
emeulblok@gmail.com
Coördinerend koster: 
Henk Kappers 0118-639420
Organisten :  Martin van der 
Bent (rooster) 06 - 20543666
vdbentbol@zeelandnet.nl
Rien Balkenende, Bram de Wolf
Autodienst Els Koole
Tussen 18.00 uur en 19.00 uur is 
Els op zaterdagavond bereik-
baar op 06-19036870
Gebruik Koorkerk:
Coördinator : Esther Meulblok-
gebruik@koorkerk.nl
Eindredacteur Vierpas:
Hennie Kuut
henny_kuut@yahoo.co.uk 
Vormgeving Vierpas:
Janny Bil-Goudzwaard
jannybil@zeelandnet.nl
Doorgeven ziekte,
aanvragen bezoek:
Els Koole  
joels@zeelandnet.nl
Marja Oostdijk  06-48640747
jmo@zeelandnet.nl
Financiële zaken Koorkerk
Joep de Valk 06-53391524 of 
j.devalk@telfort.nl
Joop Caljé 06-53175297 of
administratie@koorkerk.nl
Rekeningnrs. Koorkerk:
•	VK Inz. Wijkkas Koorkerkge-
meenschap Middelburg, rek.nr. 
NL52INGB 0000 2185 95    
•	Vereniging Koorkerk Middel-
burg, rek.nr. NL 35 TRIO 0788 
9579 29
• RGMZ:   rekeningnummer 
wordt vernieuwd, binnernkort 
bekend

   

Bericht van onze predikant Elly van Kuijk-Spaans

Met twee zussen op reis…

Nog even en dan breekt de 40-dagen tijd aan. De 
periode die ons op weg zet naar het feest van Pa-
sen, het feest van opstaan, van opnieuw mogen 
en kunnen beginnen. 
Een hoopvol gegeven!
Al hebben spontane feestjes hun eigen charme, 
een goed feest behoeft doorgaans best wat voor-
bereiding en in de kerk trekken we daar deze pe-
riode voor uit. Als kind beleefde ik deze weken 
zeer intens en wat droevig, mede door de klas-
sieke aanduiding van deze periode: de lijdenswe-
ken. Dat zette natuurlijk meteen de toon. Later 
mocht ik ontdekken dat het in deze tijd zeker ook 
gaat over een naar binnen keren, over naar jezelf 
kijken en de wijze waarop je in het leven staat. 
Daarmee werd het naast aandachtig zijn voor 
lijden wereldwijd en scheppingsbreed ook een 
wezenlijke en waardevolle periode op persoon-
lijk niveau. 

Die reis naar binnen die ons op de weg van de hoop zet, de weg naar Pasen, daarin 
hebben we twee reisgenoten. Twee krachten die met ons meegaan: woede én moed. 
Twee zusjes van elkaar, volgens kerkvader Augustinus. Twee dochters zijn het van Hoop, 
schrijft hij. Moeder Hoop zet ons in beweging naar Pasen. Hoop op dat nieuwe, dat an-
dere dat wacht. Woede en moed moeten eenvoudigweg mee. Die laat je niet verweesd 
achter. Woede, verontwaardiging en boosheid over hoe er dingen niet goed gaan in 
ons leven, in onze maatschappij. Én moed om onze eigen rol daarin te willen zien én te 
geloven dat het niet zo hoeft te zijn en blijven. Twee krachten die onderweg aandacht 
behoeven en evenwichtigheid. Die vragen om constructief denk en doe-werk. Die ons 
samen ongekende vergezichten brengen, ons uit het donkere kunnen wegtrekken op 
weg naar het licht.
Het licht van Pasen.
Goede reis!

Elly van Kuijk-Spaans

Inleveren kopij voor de volgende Vierpas

Iedereen die zich betrokken voelt bij de Koorkerkgemeenschap kan informatieve, 
inspirerende en verbindende artikelen aanleveren voor de Vierpas. 
De Vierpas van maart verschijnt omstreeks 3 maart 2024. 
U kunt uw artikel tot uiterlijk23 februari 2024 per e-mail inleveren bij de nieuwe 
Vierpas-redacteur, Henny Kuut. Haar e-mailadres is: henny_kuut@yahoo.co.uk 
Eventueel bij het artikel te plaatsen beeldmateriaal graag in een aparte e-mail of 
bijlage. 


